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HOEDERSHÛN 
 
 
mededelingenblad van de Gereformeerde kerk van Warten-Wergea-Warstiens. 

 
                                                   58e jaargang nr 4  mei-juni-juli 2025.  
 

 
 

De Geest van God;  
 
 

De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan, 
een koele bries die zuivert. 
 
De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen fel bewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
 
Tekst: Marijke de Bruijne 
Melodie: Gon Voorhoeve 
Lied 691 uit het Liedboek, gezongen door Joy Wielkens  
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-de-geest-van-god-waait-als-een-wind/  
 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-de-geest-van-god-waait-als-een-wind/
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Agenda          

                                     

Dinsdag  13 mei  :      Kerkenraadsvergadering aanvang 19.45 uur in de Geref. Kerk  
        te Warten 
 

 Woensdag 14 mei:      Infoavond van de reis naar Griekenland op: 13-23 april 2026,  
         'In de voetstappen van Paulus'.   
 .         Aanvang: 20.00 uur, in de Andreasstsjerke,  
          Greate Buorren 21, Garyp 

            Zie ook flyer op pagina 16  
 

Zondag 22 juni:  DV gezamenlijke openluchtdienst; thema: ‘Is Jezus jou gids?’.                                             
Inloop: 10.00 uur, met koffie/thee/ limonade. Dienst 10.30 uur. 
Locatie: bij de vijver aan het Feanhústerpaad in Garyp. Bij slecht 
weer: Andreastsjerke ook in Garyp.                                                        
‘IDEE!! Neem je hengel mee!  Maar ook uw/jouw eigen stoel! 

 Zie ook poster op pagina 17 
 
Hebt u/ jij iets te vermelden in de agenda, of iets anders in het kerkblad?                                                  
Een mooi stukje of gedicht wat je aanspreekt, wees vrij om het met ons te delen.  
Hartelijk dank namens de redactie van het kerkblad.  
 

 

Verjaardagskalender  

                                                                                                                       
 

      9 juni   Geke Elsenga- Veenstra   80 jaar 
12 juni            Geke van Werkhoven                       82 jaar 
25 juni                      Herman van Werkhoven                 87 jaar 
                                    

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd / tige lokwinske!!                                                                           
Veel liefde en gezondheid in het nieuwe levensjaar toegewenst namens                     
ds. Jacolien de Lange en de kerkenraad.  
En voor alle examenkndidaten: 
“Een ieder heel veel succes gewenst in jullie examenperiodes!!'     
 

 In de verjaardagskalender staan de gemeenteleden die 70 jaar of ouder hopen te 
 worden.  Vindt u/ jij het ook fijn om iemand via ons kerkblad de felicitaties over te 
 brengen? Of wilt u liever niet hierin worden vermeld, geef dit dan even door aan de 
 redactie of de scriba.  

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c8543c92baa39d:0x5f36d9a7a0b4599f?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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Tijd om kennis te maken 

Nou ja, helemaal onbekend ben ik natuurlijk niet in Warten, Wergea en Warstiens. 

Inmiddels kom ik al drie jaar met enige regelmaat in de kerkdiensten als voorganger, 

en ook de gesprekskringen jongvolwassenen en geloofsopvoeding mag ik inmiddels 

twee jaar leiden. Daardoor voelt uw gemeente voor mij al wel enigszins vertrouwd.  

Maar sinds 1 mei is het officieel: ik werk ongeveer 5 uur in de week voor de Geref. 

Kerk te WWW. Dat zal een combinatie zijn van het werk dat ik al wat langer doe [ de 

gesprekskringen, het incidenteel begeleiden van kerkdiensten bij doop, belijdenis en 

trouw en rouw ], en het pastorale werk in de gemeente. Daarbij zal ik mij met name 

richten op het crisispastoraat, of eigenlijk: het kruispunten-pastoraat. 

Wat is ‘kruispunten-pastoraat’? 

Dat is pastoraat dat te maken heeft met kruispunten in je leven. Dat kan zijn vanwege 

ziekte, verdriet of zorg. Uiteraard de pastorale begeleiding rond het levenseinde en 

vanwege rouw. Maar ook als je de moeilijke keuze moet maken voor jezelf of je 

partner, om naar een verzorgingstehuis te gaan – of die keuze voor een van de ouders 

moet maken. Je staat ook op een kruispunt als je werkeloos raakt, of burn-out. Als 

ziekte speelt, fysiek of psychisch. 

Maar ik ben er ook pastoraat rond dankbare kruispunten in het leven: Als je de liefde 

vindt, en samen zoekt hoe verder te gaan onder Gods zegen. Als je een kindje 

verwacht, of wilt laten dopen. Als je de uitdaging van een nieuwe baan aangaat, of 

wellicht gaat verhuizen. Als je zoekt hoe je bij keuzes in je dagelijkse leven, Gods weg 

voor jou kunt vinden: daar ga ik graag het gesprek aan. 

Veelzijdig, maar niet alles. 

Dat betekent dus, dat ik pastoraal beschikbaar ben voor jong en oud in de gemeente. 

Maar: in het beperkte aantal uren kan ik natuurlijk niet alles doen. Ik moet keuzes 

maken, en onderling zullen we als gemeente goed naar elkaar moeten omzien. Zoals 

schapen in een kudde naar elkaar, en in het bijzonder naar de kwetsbaarsten omzien. 

Alleen waar het nodig is, komt de pastor, de herder erbij. En samen kunnen we dan 

altijd terecht bij de Goede Herder. Hij is het, die ál Zijn schapen kent! 

Kennismakingsmiddag: 

In Juni komt er nog een kennismakings-koffie-middag. Met name voor de oudere 

gemeenteleden, maar ook anderen zijn wat mij betreft van harte welkom om elkaar bij 

een kopje koffie/thee en iets lekkers te ontmoeten. Dan, en ook bij de koffie na de 

kerkdiensten waarin ik voorga, hoop ik velen van u te ontmoeten om zo snel mogelijk 

voor ieder een vertrouwd gezicht te worden. 

Met een hartelijke groet uit de Gariper pastorie, 

Ds. Jacolien 
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De diakonie geeft hierbij een overzicht van de in de komende tijd te 
houden collecten vanuit Kerk in Actie/Protestantse Kerk.  

 

 
 
ZONDAG 11 MEI Roepingenzondag 
Kerk in Actie ZENDING 
 
Kerk in Bangladesh is dienstbaar aan de samenleving In Bangladesh is minder dan 
een half procent van de bevolking christen. Toch wil deze minderheidskerk van 
betekenis zijn voor de samenleving. 
Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen waar 
gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook 
ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse gemeenschappen en 
afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten, waaronder landbouwtraining en 
beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen.  

 

ZONDAG 18 MEI   
Protestantse Kerk  MISSIONAIR WERK 
 
De kerk op social media 
Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt bereiken 
met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de 
Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online platformen waar jongeren via 
social media makkelijk terecht kunnen komen.                                                             
Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video’s bekijken waar bijvoorbeeld 
identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen 
betekent. Een eigentijdse manier om jongeren vast te houden.  

 
 
ZONDAG 8 JUNI  Pinksteren 
Kerk in Actie  ZENDING 
 
Myanmar, Kerken ondersteunen jongeren bij traumaverwerking 
Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar schrikbarend toegenomen. 
Veel kinderen en jongeren zijn getraumatiseerd, maar praten over psychisch welzijn is 
taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerkleiders in psychosociale 
zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. 
Onder jongeren nemen ook drugsverslaving en zelfmoord. De Raad van Kerken 
stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke 
gezondheid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods licht 
onder jongeren in Myanmar. 
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ZONDAG 22 JUNI 
Kerk in Actie  BINNENLANDS DIACONAAT NEDERLAND 
 
Geef vluchtelingen een thuis 
Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker, 
statushouder of arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, je 
belandt in lange procedures en uitzicht op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk 
in Actie werkt samen met diverse (kerkelijke) initiatieven die deze mensen helpen met 
informatie, advies en scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren. 
 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte 
asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen 
niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig 
rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. 
 
 
 
 
ZONDAG 29 JUNI 
Kerk In Actie  WERELDDIACONAAT 
 
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen 
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid 
dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de 
samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren.  
Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. 
Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en 
aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun 
verhaal terecht kunnen. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor 
kwetsbare mensen in Moldavië.  
 
 
 
ZONDAG 6 JULI    Keti Koti  (01-07) 
Kerk in Actie  WERELDDIACONAAT 
 
 
Stop kinderarbeid in de visserij 

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de 
visserij. In arme vissersplaatsen moeten kinderen vaak al jong meewerken. Zij zijn een 
makkelijke prooi voor handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse 
beloften bij hun families weghalen. Challenging Heights zet zich in om kinderen die 
onder dwang in de visserij werken, te bevrijden, op te vangen en te herenigen met 
familie. Via voorlichting in vissersdorpen wil men nieuwe uitbuiting voorkomen. 
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ZONDAG 13 JULI     
Protestantse Kerk  MISSIONAIR WERK NEDERLAND 
 
Online kennisplatform over pionieren 
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd 
over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules stelt de Protestantse Kerk de 
opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen 
van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. 
In de online modules komen thema's als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk 
geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ 
en ‘Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ aan bod. 

 

 
 
Met een vriendelijke groet, namens de Diakonie: Geke, Willy en Tineke 
 
 
 

 
 
 

  

Opbrengst collecten:  

 
           30 mrt     Werelddiakonaat  € 46,70     6  apr        Zending PKN            € 69,80 
                          Kerk    € 20,70   Kerk                          € 41,15 

  13  apr    Miss. Werk           € 36,90   17  apr        Efeze                        € 35,50 
                          Kerk                     € 54,46   Kerk                        € 107,00 
 
           20  apr    Noodhulp             € 51,50      27  apr        Efeze                        € 62,80 
                          Kerk                      € 62,90             Kerk                         € 52,20 
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Uit de gemeente:  
 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

'Geest van hierboven', is een bekend lied uit het Liedboek: 675.                                                                

Het is een gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest. 

Wat we straks met Pinksteren mogen vieren, de uitstorting van de Heilige Geest.  

 

Toegelicht: Geest van hierboven, door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse 

Gemeente Enschede: 

 

Een ‘gouwe ouwe’ zou je op het eerste gezicht denken, maar dat valt nog wel mee!                                          

De tekst is pas door Muus Jacobse (Klaas Heeroma) voor het Liedboek-1973 geschreven. 

Het lied noemt de Geest als bron van geloof, hoop en liefde en ook als bron van de 

opstanding. Dat is theologisch inventief en spannend.                                                                                      

Het brengt Bijbelse teksten als 1 Korinthiërs 13, over geloof, hoop en liefde, maar ook vele 

andere, in verband met de Geest. De Geest is in het lied ook actor als het gaat om de 

opstanding en schenker van eeuwig leven. Liedboek-1973 koos er dan ook voor het lied onder 

de rubriek ‘andere liederen’ op te nemen, omdat het een breed geloofslied is en niet specifiek 

een pinksterlied. 

Toch plaatste Liedboek-2013 het lied wél bij de pinksterliederen, waardoor Pinksteren onder 

een bredere Bijbels-theologische noemer wordt geplaatst. (bron: Petrus) 

 

DV dat ook wij door die kracht van de Heilige Geest, verder mogen bouwen aan Zijn 

gemeente. Ook hier in Warten/ Wergea en Warstiens. In het volste vertrouwen van die 

stuwende kracht, die ook de eerste apostelen mochten ontvangen na Jezus hemelvaart om 

Zijn woord te verkondigen. Dat wij daarin ook gesterkt mogen worden, laten we daarom 

samen bidden:   Heer God, met Pinksteren vieren we dat uw Geest in ons hart wil wonen, ons 

wil vormen, ons heel wil maken. De wereld heeft uw begeestering nodig, U weet dat. 

 

Nog altijd zijn velen van ons, God, prooi van angst, zorgen, onzekerheid, woede en zelfs haat. 

We zien dat, verder weg, in vieze oorlogen, dichterbij in onze eigen samenleving,  

en we herkennen het in ons eigen hart. 

Geef ons door uw Geest, met Pinksteren, ten minste te geloven, dat de wereld zal veranderen. 

Zoals ook de harten van alle mensen, en wij door uw Geest, 

toch eens allen één zullen zijn. De wereld heeft uw begeestering nodig, 

U weet dat.  Amen.    (door ds. Bram Verduijn/ uit:  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/pinksteren-gebeden/  

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/pinksteren-gebeden/
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Ook in de gemeente, of eigen familiekring, hebben we te maken met vreugde en verdriet. 

We tinke oan it ferstjerren fan ús suster yn de Hear; Trienke Elsenga.                                                                   
Dat wie op woansdei 16 april 2025. Berne yn Warten op; 3 july 1938, se mocht 86  jier wurde. 
Se had troud west mei broeder Halbe Elsenga, har leave man dy’t sy al sûnt 26 july 2020 
misse moast.  Mem/ skoanmem fan: Herre (yn oantinken) Herre & Alinda, Simon & Ina, Thea 
& Mike en leave beppe, fan al har bernsbern.                                                                                 
By ús bekend as hiel trou gemeentelid hjir yn de Griff. tsjerke fan Warten/ Wergea en 
Warstiens.  Lange tiid had hja (mei har man Halbe) wenne op de Hoofdstraat 1 yn Warten.                                                                          
Mar de lêste jierren wenne hja al yn Hearsmahiem yn Bûtenpost.                                                                  
De tsjinst fan ôfskeid en tankberens, wie op woansdei 23 april yn de Griff. tsjerke fan Warten.                                   
Foargonger wie dhr. Klaas de Jonge en oargelist: Anne de Vries út Garyp.                                                
We winskje de bern, bernsbern en alle oare famylje, in soad leafde en krêft ta by it gemis fan 
harren mem/ skoanmem en leave beppe. 
 
Maar ook in het bijzonder, blijven we denken (in onze gebeden) aan onze zusters die nu 
elders wonen, aan; zr. Foke Dijkstra - de Groot, Kwadrant Talma Hûs, afd: Thús, kamer: 9, 
Juliusstrjitte 44, 9269NV Feanwâlden.  
En zr. Sjoerdje Pander – Haitjema  afd: H, Bennemastate, Rijkstraatweg 165, 9254 DE 
Hurdegaryp.   Een kaartje/ bezoekje stellen ze zeker op prijs.  
Br. Herman van Werkhoven is vrijdag 9 mei voor tijdelijk opgenomen in Haersma huis in St. 
Annaparochie. De hoop is, dat hij daar wat mag opknappen, want de laatste tijd wil het 
allemaal niet zo. We bidden dat de Heer bij Herman zal zijn, en dat er enig herstel van 
krachten mag komen. Maar ook voor Geke bidden wij dat zij, thuis, Gods troost en nabijheid 
mag ervaren. 
Dankbaarheid en blijdschap: op vrijdag 2 mei mochten br. Klaas en zr. Ardien Finnema hun 50 

jarig huwelijks feest vieren. Een ‘gouden bruiloft’, zeker een dag met een gouden randje. We 

wensen ze namens ons allemaal nog een liefdevolle, gezegende en gezonde toekomst 

samen. Namens de gemeente/ kerkenraad hebben ze een mooie bloemenhanger/ 

felicitatiekaart ontvangen.  

Blijf naar elkaar omzien, die hulp nodig hebben, alleen zijn en behoefte hebben aan een 

praatje. Wiens gezondheid achteruit gaat, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook al extra hulp 

krijgen, maar toch met die geestelijke worsteling blijven rondlopen; ‘hoe nu in liefde blijven 

voortgaan’. In onze gebeden, vragen we de Heer om liefde en kracht voor een ieder die dit 

nodig heeft. Voor de strijd en onrust in de wereld, voor de leiders dat ze de liefde van de Geest 

in hun hart mogen ontvangen bij hun beslissingen/ besturen van hun land;                                                  

‘Geef vrede Heer geef vrede, de aarde wacht zo lang.                                                                          

Er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo 

bang… 

 

Alle goeds en Gods liefde toegewenst en 

gezegende Pinksterdagen!                                                                  

Met een warme groet namens ds. Jacolien, 

Klaas, Pieter, Taede, Tineke, Geke, Willy en 

Botina  
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In Memoriam Tjerk Adema 

Tjerk Adema werd geboren op 5 april 1944 te Huizum, als jongste van de vier kinderen 
van Gerrit en Anna Adema-Adema. De liefde vond hij bij Magdalena van Ruiten, met 
wie hij op 15 december 1965 in de echt verbonden werd. Samen gingen zij wonen in 
het oude huis van Tjerks pake en beppe, op de Oosterburen 18, dat Tjerk had 
gekocht. Daar woonden zij het grootste deel van hun huwelijksjaren. Dochter Anneke 
en zoon Gerrit werden geboren.  
 
Het leven kreeg zijn loop, en het was een góéd leven. Tjerk had graag piloot willen 
worden, maar zo ver is het nooit gekomen. Wel werd Tjerk militair, en was hij 
uiteindelijk verantwoordelijk voor al het ‘rollend materieel’ op Vliegbasis Leeuwarden. 
Ook de periode van uitzending naar Blomberg, Duitsland, is voor Tjerk en zijn gezin 
betekenisvol geweest.  
 
Tjerk was een gelovig man, die zéker na zijn pensionering heel veel taken in de kerk 
op zich nam. Maar ook in Nieuw Toutenburg heeft hij zich vele uren ingezet voor zijn 
medemens. Daar beklom Tjerk af en toe zelfs de preekstoel. Hij deelde zijn geloof in 
zijn woorden én in zijn daden. 
 
Vele, zeer vele uren heeft Tjerk ook besteed aan zijn tuin. Kilo’s aardappelen en 
groente werden geteeld – en uitgedeeld. Aan de kinderen, aan buren, aan wie het 
nodig had, aan de voedselbank.  
 
Tjerk heeft genoten van de goede en lekkere dingen van het leven. En in de dalen, die 
elk mensenleven kent, wist hij zich gedragen door zijn geloof. Ook in het diepste dal, 
toen zijn lieve vrouw ziek werd en op 14 december 2016 overleed. Want Tjerk was een 
mens, die leefde met uitzicht. Uitzicht naar de hemel, waarvan hij wist dat de 
hemelpoorten óók voor hem zouden openstaan – uit genade. Dat Tjerk éénmaal zou 
mogen drinken uit de bron van het water des Levens, dát was zijn grote troost en diep 
verlangen.  
 
Toen met het klimmen van de jaren het lichaam moe werd, en de geest verwarder, 
werd dit verlangen sterker. Toen thuisblijven niet meer ging, is Tjerk naar Friesema 
State in Grou gegaan. De laatste dagen van zijn aardse  leven verbleef hij in de 
Batting in Harlingen. We mogen weten en geloven dat Tjerk nu, ingegaan door de 
paarlen poorten, in de aanwezigheid van zijn Heer mag rusten. Zijn lichaam is te ruste 
gelegd op het kerkhof in Warten, naast zijn vrouw. Hier rusten zij, tot de jongste dag.  
We bidden om troost voor de kinderen en kleinkinderen, en allen die Tjerk zullen 
missen. 
Ds. Jacolien de Lange 
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Namens de familie; op vrijdag 7 maart is onze broeder in de Heer; Tjerk Adema 
overleden. Geboren op 5 april 1944, hij mocht de hoge leeftijd van 80 jaar bereiken. 

Getrouwd geweest met zr. Magda van Ruiten, zij werd al gemist vanaf: 14 dec. 2016. 

Heit/ skoanheit van Gerrit en Jellie en Anneke en Leo, lieve Pake van zijn 

kleinkinderen. 

Bij ons was br. Tjerk bekend als trouw gemeentelid en door zijn grote inzet bij het vele 

kerkenwerk in de Geref. kerk van Warten, Wergea en Warstiens. 

Br. Tjerk heeft lange tijd gewoond (samen met zijn vrouw) op Oosterburen 18 in 

Warten. de laatste tijd woonde hij al een poosje in Friesma State te Grou. Vanaf 

maandag 3 mrt. woonde hij in De Batting in Harlingen, waar hij is overleden. 

De dienst van afscheid en dankbaarheid voor het leven, is gehouden op donderdag 13 

mrt. Voorganger; ds. Jacolien, organist; Anne de Vries beide uit Garyp. 

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en alle ander familie, Gods liefde en kracht toe 

bij dit gemis van hun heit/ skoanheit en pake. (in memoriam in de volgende HH) 

Maar we mogen weten dat hij in het volste vertrouwen op zijn Hemels Vader, thuis 

mocht komen en het nu goed heeft. Zoals hij dit zelf ook al benoemde aan zijn familie 

en waar we uitbundig van hebben gezongen op zondag 9 mrt. uit de Evangelische 

Liedbundel: 413: 

 

 

 
Ingezonden naar aanleiding van de gemeentemorgen: 

Ik vond de bijeenkomst afgelopen zondag (27 april) heel fijn. Ieder kreeg de 

gelegenheid om te vertellen hoe het afgelopen jaar is gegaan. volgens mij hebben de 

meesten ook twee ‘petten’ op. Want je ziet ze terug bij de kerkenraad, het kosterschap 

met koffie en thee zetten voor na de kerkdienst. Wat is de gemeente gegroeid met al 

die jonge gezinnen, acht tot tien kinderen. Geweldig!  (Het doet je denken aan het 

begin, zo moet het in de eerste gemeenten ook geweest zijn. Kind aan de borst enz. )                                                                                                                                                  

Toen het zo spannend was hoe het moest gaan met de samenwerking tussen de Herv. 

kerk en de Geref. kerk, zag ik een regenboog van kerk naar kerk. En moest ik denken 

aan Matheus 16:18b: ‘De poorten van de hel zullen haar (de gemeente) niet 

overweldigen’. Met daarbij de gedachte: 

‘Want ik ben getrouw’ en dat mogen we nu al 

zien.                                                                                                

Al 15 jaar mag ik als gast lid van jullie 

gemeente hier bij jullie genieten en zeker ook 

van de goede preken. Ook afgelopen zondag 

(27 april) was het weer duidelijk en fijn.  

Veel liefs van Griet Hoekstra- Raap                        

uit Apeldoorn.  
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Meditatie 
 

Krijgslied of vredesgebed? 
 
Zo rond half april barst op verschillende fora waar predikanten met elkaar in gesprek 
zijn, jaarlijks een zelfde discussie los. Moeten we het willen, dat in de kerk het 
Wilhelmus gezongen wordt? En doen we dat rond/op Koningsdag, of alleen in het 
weekend van/na 4&5 mei? Hoort het zingen van het Volkslied wel thuis in de kerk, als 
we voor een scheiding van kerk en staat pleiten? Is dat niet véél te nationalistisch? 
 
Toen ik deze discussie voor het eerst tegen kwam, was mijn vrij nuchtere reactie: 
Mensen, dit lied staat in het Liedboek, wat is er op tegen om het dan in de kerk te 
zingen? Bovendien: dit lied is een gelóófslied. Ja, het is óók een lofzang op een 
krijgsheer, want dat was Willem van Oranje. Daarbij wordt Bijbelse beeldspraak 
gebruikt om zijn levensloop [geïdealiseerd] te tekenen.  
 
Dit lied is een gebed om Gods bijstand in de strijd – maar spreekt verrassend open 
ook over nederlagen en tegenslag, omdat ‘de Heer van hierboven het nog niet heeft 
begeerd’ [vers 12] dat Willem de macht zou krijgen. Dit besef van afhankelijkheid van 
Gods wil, óók als het om macht gaat, zou menig huidig regeringsleider sieren. Het 
besef dat God niet per definitie jouw succes op het oog heeft, of jouw plannen zegent 
en goedkeurt, is heilzaam voor leiders – zeker als ze zichzelf veel macht toe dichten of 
hun land groot willen maken of als machtsgebied in ‘oude glorie’ willen herstellen. 
 
En ja, ik ben nuchter genoeg om met historisch besef te weten, dat de strijd tegen de 
Spanjaarden net zo goed ging om invloed en macht. Maar het was wel degelijk óók 
een geloofsstrijd. De strijd om als protestant je geloof in vrijheid te mogen belijden.   
Al met al laat een rustige lezing van het héle Wilhelmus, dus alle 15 coupletten, een 
verrassend besef van afhankelijkheid van de Heer zien. Het is niet in de eerste plaats 
een strijdlied, maar een gebed. Een gebed om vrede voor de Nederlanden, een gebed 
om vrijheid om de Heer als hoogste Koning te aanbidden. 
 
Dat zet mij voor een vraag: hoe vaak bidden wij voor onze regering, ons koningshuis? 
Hoe vaak bidden wij voor wereldleiders – dat zij Gods wil zoeken en Zijn leiding 
gehoorzamen? Hoe vaak bidden wij voor onszelf, dat wíj in ons stemgedrag en ons 
spreken en denken over de politiek Gods wil zoeken? Niet alleen door een christelijke 
partij of een christen-politicus aan te kruisen in het stemhokje – maar met het oog op 
mijn eigen denken, spreken en handelen in de maatschappij van alledag? 
Ja, rond Koningsdag en 4 en 5 mei zing ik opnieuw, met overtuiging, het Wilhelmus, 
ook in de kerk. Niet als krijgslied, maar als gebed – een gebed dat ook in ons land 
Gods wil gezocht en gedaan mag worden. Want dat is de meest zekere weg naar 
Vrijheid en Vrede! 
Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer [ vers 6 ] maar wellicht ook vers 
15: Voor God wil ik belijden, en Zijne grote macht… dat ik God den Here, de hoogste 
Majesteit, heb moeten obediëren [gehoorzamen], in der gerechtigheid!  
 
Ds. Jacolien de Lange 
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Ik geloof…  

 

Op de gemeente middag en – avond (in Garyp) hebben we gesproken over de 

Geloofsbelijdenis van Nicea. U vindt deze terug in als NLB lied 340a. 

Op basis van deze geloofsbelijdenis dichtte Kees Kuijper het volgende lied, te zingen 

op de melodie van gez. 392 / lied 247: 

 

Almachtig God, in U geloven wij, 

hemel en aarde schiep U, en daarbij 

maakte U alles wat ons oog kan zien, 

en de verborgen schepping bovendien.  

Jezus, Gods Zoon, waarachtig Licht uit Licht: 

Hij was er voor de eeuwen zijn gesticht, 

één met de Vader, sprekend met één stem, 

al wat bestaat heeft zijn begin in Hem. 

Om ons te redden werd Hij mens als wij, 

de maagd Maria mocht zijn moeder zijn. 

Na ’t wrede kruis, waar Hij zijn leven gaf, 

werd Hij begraven in een donker graf. 

Zoals voorzegd is Hij weer opgestaan, 

zegenend naar de hemel opgegaan. 

Daar zetelt Hij, aan ’s Vaders rechterhand, 

voorgoed verheven in zijn gloriestand. 

Eens komt Hij terug, vol macht en heerlijkheid, 

brengend het oordeel in gerechtigheid. 

Levenden, doden, alles buigt zich neer, 

en aan zijn rijk komt dan geen einde meer.  

O, Geest, die Here is en levend maakt, 

U, die ons door profeten heeft geraakt, 

verbonden met de Vader en de Zoon, 

U komt de lof toe en het eerbetoon.  

Eén algemene kerk geloven wij, 

waarin de doop ons tot vergeving zij. 

Doden ontwaken bij bazuingeschal, 

prijzend de nieuwe eeuw die komen zal. 
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https://zijlacht.nl/overdenkingen/leven-als-weefgetouw/    

 

                                                                                   

Je leven als weefgetouw van Neeltje de Vreugd- Bremmer. 

 

 

Ben je weleens in het huis van Corrie ten Boom geweest? Als je er niet eerder geweest bent, 

is het zeker de moeite waard om eens langs te gaan. Aan het einde van de rondleiding laat de 

gids je een lijst zien, de achterkant van een borduursel. Je ziet allerlei draden in verschillende 

kleuren door elkaar heen lopen, en het kan goed zijn dat je denkt: ‘dit is toch niet de moeite 

waard om opgehangen te worden?’ Je ziet kleurrijke draden, naast zwarte draden. 

 

‘Mijn leven is een weefsel‘    Als ‘t weefgetouw zal rusten 

tussen mijn God en mij.     en de spoel niet meer schiet om, 

Niet ik kies uit de kleuren;     zal God het doek ontvouwen 

heel doelbewust werkt Hij.     en verklaart Hij het ‘waarom’. 

Soms weeft Hij er verdriet in     Hoe nodig donk’re draden 

en ik, door onverstand,     zijn in des Wevers hand 

vergeet; Hij ziet de boven-     naast goud-en zilverdraden. 

en ik de onderkant.      Zó komt zijn plan tot stand’.                

 

 (Corrie ten Boom) 

 

Met opzet neem ik je nog niet mee naar de voorkant van het borduursel. Ik wil allereerst even 

met je stilstaan bij dat wat jij ziet. Deze achterkant staat namelijk voor het leven van jou en mij. 

Met zijn mooie en lelijke kanten. 

We zijn geneigd om niet al te lang stil te staan bij de zwarte draden van het leven. We hebben 

het met elkaar liever over de mooie kleuren. We zijn sneller geneigd om de zwarte draden weg 

te stoppen dan ze aan anderen te laten zien. 

En dit is begrijpelijk, toch? We zijn niet gemaakt door onze Schepper om ziek te zijn, om 

ongelukkig te zijn. We zijn gemaakt om te leven in een volmaakte relatie met Hem, waarin Hij 

ons volmaakt kende en wij Hem. Waarin we geen hinder hadden van onszelf, en van die 

zwarte draden in ons leven. 

Maar wat als die zwarte draden er wel zijn? En als ze pijn doen? Als ze niet te verdragen zijn? 

Als ze je dagelijks last bezorgen? Je worstelt ermee met God. Je wacht al lang op Zijn 

antwoord, maar het antwoord blijft uit. 

Corrie ten Boom heeft duidelijk een leven gekend met hoge toppen, maar ook met diepzwarte 

dalen. Ze verloor haar familie en bleef alleen achter. Ze heeft een afschuwelijke tijd door 

moeten maken in een concentratiekamp. Op die momenten had ze geen zicht op de voorkant 

van het borduursel. 

Niet alleen Corrie ten Boom kende veel donkere kanten in haar leven, in de Psalmen komen 

we het ook tegen bij David; Ik ben vergeten, zoals je iemand die al lang dood is, vergeet. Ik 

ben afgedankt als een gebroken kruik. (Psalm 31: 13) 

 

 

 

https://zijlacht.nl/overdenkingen/leven-als-weefgetouw/
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Herken je dit gevoel? Dat het leven uitzichtloos lijkt? Dat het voelt alsof je een kruik bent die 

aan diggelen is gegooid? Dat je je afvraagt of het ooit weer goed komt? 

Op die momenten zie je de mooie kanten van het leven niet, en dat is logisch. Je vraagt je af 

waar God in dat alles is. Een goede vraag, denk ik. Ik wil je vragen deze vragen en gevoelens 

serieus te nemen. Je hoeft ze niet weg te stoppen, ook al is dat soms gemakkelijker. Je doet 

dan namelijk geen recht aan dat wat je voelt. Ik daag je uit om de ‘waarom-vragen’ die we 

allemaal kennen te laten staan. Worstel er maar mee met God, zonder dat je voor jezelf daar 

gelijk een antwoord op bedenkt. 

Voor nu moeten we het nog even doen met de achterkant van het borduursel. We hebben 

geduld, volharding en geloof van boven nodig om door de dalen in ons leven te gaan. 

 

De gids onthult het weefgetouw: je ziet een kroon, een perfecte kroon. De zwarte draden 

blijken nodig te zijn om deze kroon tot zijn recht te laten komen. 

In dit leven zien we de rafels, de niet afgehechte draden. Ik zie ernaar uit om het straks te zien 

zoals God het nu al ziet. Jij ook? Aan de slag! 

Ben je geneigd om de zwarte draden in je leven te bedekken door kleurrijke draden? Ik daag 

je uit om de donkere kanten in je leven serieus te nemen. Worstel ermee met God, zonder dat 

je voor jezelf gelijk met een antwoord komt. 

Betrek God bij de mooie en lelijke kanten van je leven. Vertel Hem over je twijfels. Over je 

zorgen. Over je ongeloof. Over alles wat je dwars zit. Je hoeft het voor Hem en voor jezelf niet 

mooier te maken dan het is. 

Probeer je eens in te denken hoe God jouw leven ziet. Is dat anders dan hoe jij het ziet? 

Video:  

https://www.corrietenboom.com/nl/videos/mijn-leven-is-een-weefsel-borduurwerk-van-corrie  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.corrietenboom.com/nl/videos/mijn-leven-is-een-weefsel-borduurwerk-van-corrie
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Boekentips:   
                                                                                                                                       
Voor een boek over de 2e WO; link: https://www.ljochtleeuwarden.nl/2e-wereld-oorlog/                  
Winkel: Ljocht Leeuwarden aan de Kelders 11 in Leeuwarden.                                                                                  
Een Christelijke boekenwinkel, met nog véél meer mooie boeken/ Bijbels/ kaarten e.d. 
Bv: dit jeugdboek, voor 10-12 jaar: ‘Nergens welkom’van de schrijver: Rijk Arends.                           
Een spannend en ontroerend verhaal, gebaseerd op historische feiten. 
https://www.ljochtleeuwarden.nl/9789033132681/arends/nergens-welkom/  
Of: ‘Het meisje zonder naam’, ook van dezelfde schrijver. .  
 
 
Uit tips: 
  
Alde Fryske tsjerken/ uitagenda: 
https://www.aldefrysketsjerken.nl/p/Uitagenda/saft%7C5d3f0456-7184-4a32-9f8c-
4413cf3fb8f7/  
 
Hét christelijke festival van Noord-Nederland/ Hemelvaartweekend/ 29 mei t/m 1 juni, 
programma: https://www.strandheemfestival.nl/  
 
Pinksterfeest Veenklooster: Het programma voor het jaarlijkse Pinksterfeest is bekend!                   
Van vrijdag 6 juni - maandag 9 juni 2025 komen jong en oud samen om het 
Pinksterfeest te vieren onder het thema ‘Mijn vrede geef Ik jou’.  
Info: https://www.pinksterfeest.com/programma/   
 
Pinksterfeest 316/ Wijnjewoude - van 6-9 juni 2025/ (Wel) Kom Thuis.  
In het thema zit de oproep van Vader; ‘Kom Thuis! En als je thuis bent, is dat de plek 
waar je mag en kunt zijn, nl. ‘Wel Thuis’. De Vader blijkt ervan overtuigd te zijn, dat als 
je dit leven uit de hand van Vader ontdekt, ontvangt en beleefd, je daar je thuis wilt 
hebben en dat andere leven achter je laat. Info: https://www.pinksterfeest316.nl/  
 
Tsjerkepaad Fryslân - is in 2025 van 5 juli t/m 13 september.                                                                          
Het jaarthema is: ‘Levende Stenen’.                                                                                                                             
Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland? Nergens zijn er 
zoveel kerken als in Fryslân! Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 
250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te 
geven. De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust 
of meditatie waardeert! 
 

                                                        

https://www.ljochtleeuwarden.nl/2e-wereld-oorlog/
https://www.ljochtleeuwarden.nl/9789033132681/arends/nergens-welkom/
https://www.aldefrysketsjerken.nl/p/Uitagenda/saft%7C5d3f0456-7184-4a32-9f8c-4413cf3fb8f7/
https://www.aldefrysketsjerken.nl/p/Uitagenda/saft%7C5d3f0456-7184-4a32-9f8c-4413cf3fb8f7/
https://www.strandheemfestival.nl/
https://www.pinksterfeest.com/programma/
https://www.pinksterfeest316.nl/
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Minsken fan ‘e wei 
Nieuwsbrief van de classis 

Jaargang 2024 - Nummer 3 

 

‘Toen Hij de mensenmenigte zag, 
voelde Hij medelijden met hen, 
omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, 
als schapen zonder herder.’ 
(Matteüs 9:36, NBV21) 
 
Schapen zonder herder 
Jet ziet het plaatje zomaar voor je: de schapen die dwalen over de heide, terwijl er in de verste 
verte geen herder of herdershond te bekennen is. In deze tijd is dat niet meer verantwoord: de 
wolf is geen vreemde meer in ons land! En wie zal hem verjagen als er geen herder is? 
Deze beeldspraak doet het nog altijd goed om de verhouding tussen de gemeente en haar 
voorganger te beschrijven. En nu er gebrek aan voorgangers is, is het ook niet meer dan 
logisch dat de vierde zondag van Pasen (dit jaar op 21 april) is uitgekozen als 
roepingenzondag. Op deze zondag wordt traditioneel in veel kerken van de Goede Herder uit 
Johannes 10 gelezen. En welke herder zou zich nu niet graag aan deze Herder willen 
spiegelen? 
Herder ben je niet zomaar 
Zelf vind ik dat beeld van de Goede Herder best wel hoog gegrepen. Liever had ik daarom de 
eerste zondag van de Veertig dagen gekozen. Op deze zondag staat de woestijnervaring 
centraal. Als Jezus veertig dagen en veertig nachten in de wildernis heeft doorgebracht, komt 
de verzoeker bij Hem langs. En ook Johannes de Doper gaat eerst de wildernis in, voor hij in 
het openbaar mag optreden. Zo staat de woestijn voor de leerschool waar een herder eerst 
doorheen moet voor hij de kudde kan leiden. Veel voorgangers van nu hebben hun studie van 
destijds ook zo ervaren. Je wordt alleen gelaten met een stapel boeken om je geloof te 
bevragen. Niets mag nog vanzelfsprekend zijn. Elke vraag wordt met een tegenvraag 
beantwoord, en elke stelling roept een net zo krachtig weerwoord op. Is er dan niets meer 
waar? De woestijn leert je inderdaad om te relativeren. Maar het leert je ook waar het ravijn is 
waar je weg moet blijven, en waar je de oases vindt om op krachten te komen. Vraag uw 
predikant maar eens wat z’n studie met z’n geloof heeft gedaan, en u krijgt vast een mooi 
verhaal. 
Eerst naar de woestijn 
Toen ik ging studeren waren er voor het Protestantse deel der kerk nog zes woestijnen om uit 
te kiezen. Nu is dat er nog maar één: de PThU in Utrecht. Die zit dan wel in het hart van de 
oecumene met de Theologische Universiteit van de Nederlandse Gereformeerden om de hoek 
en het Catherijneconvent op loopafstand. Veel studenten kiezen er ook voor een tijdje in het 
buitenland te studeren. En dan zijn er natuurlijk nog de HBO-opleidingen van CHE en 
Windesheim, met wat minder woestijn en wat meer praktische vaardigheden om aan de slag 
te gaan. Meer kun je lezen op de websites van PThU, Windesheim en CHE. En ken je zelf een 
leuke dominee? Vraag dan eens of je een dagje mee mag lopen. 
Pendelen tussen twee kuddes 
Steeds meer predikanten en kerkelijk werkers hebben twee of meer gemeentes. En ik denk 
dat dit er in de toekomst alleen maar meer zullen worden. Hoe pak je dat aan? Is het alleen 
maar dubbel werk, of kun je ook dingen combineren? En moet je tijd en aandacht precies 
tussen de gemeentes verdelen, of mag je daar wat soepel in zijn? Er zijn vragen genoeg, en 
we nodigen elke voorganger met meer dan één gemeente uit om een keer bij elkaar te komen 
om hierover door te bomen. Aanmelden kan bij ds. Ferdinand Pierik: f.pierik@hetnet.nl. 
 
 

mailto:f.pierik@hetnet.nl
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Op zoek naar een herder? 
Zoals gezegd: het zal steeds vaker zo zijn dat uw gemeentes hun voorganger met elkaar 
moeten gaan delen. Dat vraagt een stukje coördinatie. Daarom moet uw kerkenraad eerst in 
gesprek met de classis, voor ze het beroepingswerk kan opstarten. Onze specialisten van het 
CCBB kijken dan naar uw meerjarenbegroting, om te zien of u voldoende (financiële) 
draagkracht heeft om zelfstandig een predikant te beroepen. Maar dat is niet alles. Twee 
mensen van de classis gaan ook met u in gesprek of uw gemeente nu en in de toekomst 
voldoende bestuurskracht en geestkracht heeft. Met andere woorden: kunt u uw nieuwe 
voorganger omringen met een stevige kerkenraad om de verantwoordelijkheid mee te delen 
en met voldoende betrokken en geïnteresseerde gemeenteleden om  geïnspireerd te blijven. 
Want zoals u inspiratie verwacht van uw voorganger, zo verwacht hij of zij dat ook van u. Het 
is goed om deze vragen te stellen voor u het avontuur van een nieuwe predikant aangaat. Het 
is helemaal geen schande als u op één van de vragen ‘nee’ moet zeggen: gemeentes zijn er 
immers om elkaar te helpen en waarschijnlijk kunt u met een partnergemeente wel van start. 
Extra ondersteuning 
Wanneer u een predikant zoekt is bovenstaande procedure verplicht, maar wanneer u een 
kerkelijk werker zoekt is er wat dat betreft nog niets geregeld. Formeel staat een gemeente er 
dan alleen voor. Als classis hebben we daar geen vrede mee, en daarom bieden we ons 
vacaturegesprek voortaan ook aan voor gemeentes die een kerkelijk werker zoeken.  Er zijn 
dan zelfs nog wat extra valkuilen te vermijden. Neemt u hiervoor gerust contact op met scriba 
of classispredikant. 
Kerkelijk werkers 
Vorig jaar was er een geslaagde ontmoeting voor alle kerkelijk werkers in Fryslân. Het ging 
toen vooral over de positie van kerkelijk werkers in onze kerk. Nu gaat het over één specifiek 
onderdeel daarvan: het voorgaan in kerkdiensten en dan vooral het preken. Kees van Ekris 
kan daar veel over vertellen. Hij verwierf bekendheid met zijn boek ‘Dialoog, dans en duel. 
Preken voor tijdgenoten’ en is sinds november vorig jaar ‘Theoloog des Vaderlands’. Dat 
belooft een mooie en leerzame ochtend te worden! En na het inhoudelijk deel gaan we voor 
de ontmoeting samen aan de lunch. Noteer alvast: 9 oktober 2024, van 9.30 tot 13.30 in De 
Lantearne te Surhuisterveen of meld je aan bij onze scriba: classisfryslan@gmail.com. 
Als het spannend wordt 
Het ging zojuist al even over de wolf. Die kan het leven van een herder best spannend maken. 
En zo is er nog wel meer wat er op je pad kan komen. Niet voor niets heeft de landelijke 
predikantendag (21 mei) als thema ‘Als het spannend wordt’. En in het half jaar dat ik nu 
classispredikant ben, heb ik al verschillende collega’s gesproken die overwegen om te 
stoppen. Blijkbaar is de gemeente in sommige gevallen meer een verlengstuk van de woestijn 
dan het beloofde land. Is hier iets gaande? 
Jaren geleden is juist met het oog op dit probleem het jaargesprek voor predikanten 
ingevoerd. Maar ook daarbuiten is het niet verkeerd om eens aan uw voorganger te vragen 
wat de secularisatie met hem doet, wat de vergrijzing met hem doet en of hij zelf nog houvast 
vindt in zijn geloof. Er volgt vast een mooi en bemoedigend gesprek.  
Tot slot 
Laat je door dit alles niet ontmoedigen. En laten we vooral ook bescheiden blijven. Zowel 
herder als kudde leggen de lat nog wel eens te hoog. Denkend en schrijvend over roeping en 
ambt gaan ‘herder’ en ‘Herder’ snel door elkaar heen lopen. Maar een herder kan uiteindelijk 
niet meer dan wijzen op de Goede Herder boven. De kudde is van Hem. Als je dat vergeet 
raakt de kudde op drift en de herder opgebrand. Maar de Kerk is van de Heer. Hij is het die 
zijn kudde hoedt. 
 
Met hartelijke groet, 

ds. Riemer Praamsma, uw classispredikant 

(06-58013225 | r.praamsma@protestantsekerk.nl) 
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Pinksteren: laten we daarom samen bidden, door de kracht van Zijn Heilige 
Geest:  
Goede God, wij vragen U of de Heilige Geest mag komen als we verdrietig zijn, 
zodat we weer blij in ons hart mogen worden en lichtjes in onze ogen krijgen. 
Wij vragen U of de Heilige Geest mag komen als we bang zijn, 
zodat we de moed voelen om te doen wat we willen doen. 
Wij vragen U of de Heilige Geest mag komen voor iedereen die alleen is, 
dat zij op zoek durven gaan naar vriendschap, zodat ze een fijner leven krijgen. 
Amen 
 
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/pinksteren-jaar-a/gebed/bidden-om-de-heilige-
geest.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/pinksteren-jaar-a/gebed/bidden-om-de-heilige-geest.html
https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/pinksteren-jaar-a/gebed/bidden-om-de-heilige-geest.html
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          Kerkenraad: 
 
 preses:      Klaas Finnema   tel. 0619991600  
         scriba:       Botina v/d Hoek-van der Meulen        tel. 2552453 of  0611082856  
                       E-mailadres: scriba@pknwarten.nl  
 ouderling: Pieter Postma     tel. 0620216533 
 ouderling/kerkrentmeester: Teade Sibma   tel. 0625425857 
 penningmeester: Jannie Postma-v/d Werff   tel. 2551963 
 

 
 Pastorale zorg: voor urgente/crisis pastoraat : 
 Contactpersoon: ds. Jacolien de Lange uit Garyp  tel. 0622825946 
 

 
 College van kerkrentmeesters: 
 penningmeester : Harm Dijkstra      tel. 2553064     
 lid  : Teade Sibma     tel. 0625425857 
 lid   : Daniel Heeger    tel. 0611789651 
         postbankrekening : NL24 INGB 0000 936220  
         t.n.v. administrateur van de Geref. Kerk 
 

 
 College van Diakenen: 
 Voorzitter : Geke van Werkhoven      tel. 2552638 
 Secretaresse : Willy Bouma     tel. 2551536 
 Penningmeester : Tineke Bruinsma-Tolsma    tel. 2552591  :  
         postbankrekening : NL49 INGB 0004 925574  
 

 
 Kerkelijk buro :   adres voor alle mutaties, verhuizingen, brengen/halen, 
 attestaties, geboortes enz.: Arend Bijlsma    tel. 0653377858 
 

    
 Redactieadres  Hoedershûn:    E-mail: hoedershun@gmail.com     
 

 
 Voor verhuur van de zaal etc. :  Fokke de Jong,  Nijpaed 13 Warten Tel:  06 53318691 
 

 
Coördinerend kosterschap:                                                                                                                                                                                                               
Uitvoering door gemeenteleden. 
Sleuteladres:               Geke en Herman van Werkhoven    tel. 2552638 
Reserve sleuteladres:  Harm en Annie Dijkstra   tel. 2553064   

         website van de kerk: www.pknwarten.nl  
_________________________________________________________________________________ 

 
 
De inleverdata van de kopij voor de volgende nummers in 2025 zijn als volgt: 
     
    4   juli 
  29   augustus 

mailto:scriba@pknwarten.nl
mailto:hoedershun@gmail.com
http://www.pknwarten.nl/
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Kerkdiensten    

 
Zondag  18  mei 09.30 uur         Ds. Douma-van der Molen      Leek      
      1e collecte  Missionair werk 
      2e collecte Kerk 
 
Zondag  25  mei 09.30 uur         Ds. A. Bouman        Leeuwarden     
      1e collecte  ACD 
      2e collecte Kerk 
      3e collecte Kindernevendienst 
 
Donderdag  29  mei Geen dienst 
    Hemelvaartsdag  
    
Zondag    1  juni 09.30 uur         Ds. G. Timmer       Kollum 
    Heilig Avondmaal      
      1e collecte  Diaconie 
      2e collecte HA colecte 
 
Zondag    8  juni 11.00 uur         J. Telgenhof            Leeuwarden  
    Pinksteren     
      1e collecte  Zending PKN 
      2e collecte Kerk  
 
Zondag  15  juni 09.30 uur         Ds. G. Timmer         Eastermar      
      1e collecte  Efeze 
      2e collecte Kerk 
 
Zondag  22  juni 10.00/10.30 uur        Ds. J. de Lange        Garyp  
    Openluchtdienst  M.m.v Praiseband Revival uit Marum   
      1e collecte  Binnenlands diaconaat 
      2e collecte Kerk 
 
Zondag  29  juni 09.30 uur         Dhr. S. v/d Meulen     Kollumersweach 
      1e collecte  Werelddiaconaat 
      2e collecte Kerk 
 
Zondag   6  juli 09.30 uur    Ds. P. Boomsma     Amsterdam 
      1e collecte  Werelddiaconaat 
      2e collecte Kerk 
 
Zondag  13  juli 09.30 uur         Dhr. J. de Lange    Garyp      
      1e collecte  Missionair werk 
      2e collecte Kerk 
 
Zondag  20  juli 09.30 uur         Dhr. A. van Harten-Tip     Smilde      
      1e collecte  Efeze 
      2e collecte Kerk 
 


